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Studiecentrum: 25 jaar! 
 

Eén van de belangrijke functies van een sjoel is: Huis om te leren, beth 
midrasj. ‘Leren om te leren’ en ‘leren om te doen’ zijn twee van onze 
mitswot. Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam geeft hier al 25 jaar 
invulling aan! 
 
Ons doel is het vergroten en verdiepen van kennis en vaardigheden op 
Joods gebied om zo tot een rijker en voller liberaal-Joods leven te 
komen en de liberaal-Joodse identiteit te versterken. 
 
Voor wie is het Studiecentrum? 
Het Studiecentrum is er voor alle leden van de LJG en hun partners, en 
tevens voor overige Joodse geïnteresseerden. Iedereen – met weinig of 
veel kennis, praktisch ingesteld of studiebol, met of zonder opvoedtaken, 
jong of oud, alleenstaand of samenwonend – kan iets van zijn gading 
vinden in het programma. 
 
Programma 
Het studieprogramma is gevarieerd, van basisniveau tot verdiepend, van 
praktisch tot theoretisch. Bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren 
of op zondag. Op zondag kunnen ouders gelijktijdig met hun kinderen 
leren, maar ook anderen zijn dan welkom. De prijzen zijn laag gehouden, 
zodat iedereen die dat wil, kan meedoen. 
 
Het studieaanbod omvat cursussen en andere studiebijeenkomsten zoals: 
 wekelijks lernen op sjabbat-ochtend; 
 een lezingencyclus over de Essentie van Tikoen Olam; 
 een seminar over Joods – niet-Joodse relaties; 
 een Talmoed-dialoog tussen een rabbijn en een 

talmoedleraar; 
 een studiereis; 
 een symposium over progressief Jodendom in 

de 21e eeuw. 



 

 

 

Voorlerner:  

LJG-leden om de beurt  

 

Elke sjabbatochtend van 
24 augustus 2013 t/m 28 
juni 2014  

Tijd:  

inloop vanaf 9.00 uur; 
lernen 9.15-10.00 uur 
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Inspiratie door lernen 
op sjabbat 
Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de 
parasja van de week. We lezen, inter-
preteren, bediscussiëren de tekst, mede aan 
de hand van commentaren van rabbijnen en 
andere geleerden. 
 
Per toerbeurt wordt het lernen voorbereid 
door een ‘voorlerner’. Wie dat wil, kan zelf 
een keer voorlernen. Hoe u dat aanpakt? Een 
ervaren voorlerner zal er samen met u voor 
gaan zitten. 
 
Iedereen kan zo aanschuiven. Aanmelding is 
niet nodig, voorkennis ook niet. We leren 
met en van elkaar. In de bibliotheek staan kof-
fie, thee en koek klaar! Het is voor iedereen 
boeiend!  

Gratis 



 

 

 

 

 

 

 

 

Maandagen 

20.00 - 22.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt zich aanmelden 
voor de gehele cyclus of 
losse lezingen bezoeken. 
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De Essentie van  
tikoen olam 
 
Tikoen olam, het heel maken van de wereld, is 
een centrale Joodse waarde, een belangrijke 
opdracht. Voor sommigen is het een (of dé) 
leidraad in het leven, één van de manieren van 
invulling van Jodendom. Actief bezig zijn met 
tikoen olam kan een drijfveer zijn, inspiratie-
bron, levensmotto. Zes gedreven sprekers 
zullen u meenemen in hun interpretatie, visie en 
concrete uitwerking van tikoen olam, elk vanuit 
een andere invalshoek. Zij gaan in op vragen als: 
 waarop is tikoen olam gebaseerd en (waarom) 

is het typisch Joods? 
 wat staat voor mij centraal bij tikoen olam? 
 wie zijn belangrijke voorbeelden voor mij? 
 hoe kom ik van theorie naar praktijk? 
 helpt het wel om te werken aan tikoen olam? 
Denkt u met hen mee, stelt u hun vragen, gaat u 
onderling in discussie en schroom niet uw eigen 
ideeën én daden een nieuwe ontwikkeling te 
laten doormaken! 

Prijs per keer: € 6 
gehele serie van  
6 keer: € 30 



 
 
Rabbijn 
Awraham 
Soetendorp  
4 nov 2013 
 

 
 
 
Chaim van 
Unen  
16 dec 2013 
 
 

 
 
 
Marcella 
Levie 
13 jan 2014 
 
 
 

 
 
 
rabbijn Ira 
Goldberg  
17 feb 2014 
 
 
 

 
 
Louise 
Fresco 
maart/
april 
2014 

 
 
 
Ruben 
Koekoek  
26 mei 2014 
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Altijd actief en onvermoeibaar in zijn inzet voor 
vrede en sociale rechtvaardigheid in de wereld. 
Awraham is oprichter van het Jacob Soetendorp In-
stitute for Human Values. 
www.soetendorpinstitute.org 
 
Beroepsmatig actief binnen de wereld van zorg en 
hulpverlening. Chaim was docent sociale filosofie 
(volwassenenonderwijs), medeoprichter Studiecen-
trum LJG en hoofd LJG-zondagonderwijs voor 
kinderen. Boek: Tikoen Nefesj, hulpverlenen en 
Joodse traditie. 
www.amphorabooks.nl/onze-auteurs 
 
Begeleider van educatieve programma’s en gids in het 
Joods Historisch Museum, heeft zich verdiept in  
Kabbala, Joodse mystiek. Spiritualiteit is een belang-
rijk aspect in haar leven. 
www.otiyot.nl 
 
lezing in het Engels 
Sinds september 2012 rabbijn in Amsterdam. Ira 
heeft gewerkt in gemeenschapsopbouw, educatie, en 
voor het wereldvoedselprogramma. Joodse waarden 
en zich inzetten voor de wereld liggen bij hem in 
elkaars verlengde.  
 
Landbouw- en voedseldeskundige, universiteits-
hoogleraar aan de UvA, met als aandachtsgebied de 
grondslagen van duurzame ontwikkeling in interna-
tionaal perspectief. Boek: Hamburgers in het Paradijs. 
Voedsel in tijden van Schaarste en Overvloed. 
www.louiseofresco.com 
 
Bestuurslid van het Joods Humanitair Fonds. Het JHF 
heeft als doel het versterken van Joodse gemeen-
schappen in Centraal en Oost Europa. 
www.jhf.nl 

Zes gedreven sprekers 



 

 

 

 

 

 

Cursusleider 

Etienne Denneboom  

 

 

 

Dinsdagen 

12 , 19 & 26 november 
2013 

20.00 - 22.00 uur 
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Film  
De Tien Uitspraken op 
waarde getoetst 
 
Dekaloog, het meesterwerk uit 1989 van de 
Poolse cineast Krzysztof Kieślowski, behan-
delt in tien aparte films hoe mensen op on-
verwachte momenten kunnen worden gecon-
fronteerd met ethische dilemma`s waarvoor 
geen pasklaar antwoord bestaat. Kunnen De 
Tien Uitspraken, die via het Jodendom aan de 
wereld zijn gegeven, een leidraad vormen om, 
bij gebrek aan moreel houvast, toch tot een 
keuze te komen? Is er verschil tussen de toe-
passing ervan in het overwegend Rooms-
katholieke Polen en de Joodse opvattingen en 
tradities? 
Per avond bekijken we bij wijze van case 
study één film en toetsen we de rol van de 
‘Do’ of ‘Don`t’ in kwestie aan ons eigen per-
spectief. 

Prijs €20 
incl. koffie/thee 



 

 

 

 

 

 

Leiding: Roos van den 
Berg 

 

 

 

Zondagen 

10 & 24 november,  
8 december 2013 
 
10.15 - 12.15 uur 
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Joods opvoeden in een 
niet-Joodse omgeving 
 
Samen met JMW wordt een serie thema-
bijeenkomsten gehouden over  opvoeding van 
kinderen (4-12 jaar). 
Praktische zaken en inhoudelijke dilemma's 
komen naar voren, bijvoorbeeld: 
 hoe ga je om met christelijke feestdagen, die 

worden gevierd op school of met niet-
Joodse familie en kennissen? 

 hoe sterk je je kind als het te maken krijgt 
met vooroordelen of discriminatie? 

 is het moeilijk voor een kind ‘anders’ te zijn? 
 hoe bespreek je deze onderwerpen met 

schoolleiding, leerkrachten, andere ouders? 
 hoe breng je een positief beeld van Joods 

leven over op de niet-Joodse omgeving van 
je kind? 

Deelnemers zullen zelf onderwerpen aandra-
gen en met elkaar hierover in gesprek gaan. 
We leren met en van elkaar. 

Prijs € n.n.b. 
incl. koffie/thee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding: 

rabbijn Menno ten Brink 
& Michael Bloemendal  

 

Dinsdag 10 december 
2013 

20.00 - 22.00 uur 
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Talmoed-dialoog 
tussen rabbijn en talmoedleraar 
 
Talmoed studeren met twee leraren tegelijk! 
Een dialoog tussen hen beiden en natuurlijk 
met u als deelnemer. 
Onder leiding van rabbijn Menno ten Brink en 
Michael Bloemendal zullen we stukken 
Talmoed studeren. De invalshoek zal zijn: 
‘tikoen olam’, een thema dat centraal staat dit 
jaar. Het begrip komt op veel plaatsen voor in 
de Talmoed. 
Wat wordt er in de Talmoed verstaan onder 
‘tikoen olam’? Wat hebben onze wijzen 
erover gezegd? Wat zien we daarvan terug in 
onze tijd? Is het nog steeds hetzelfde begrip, 
met dezelfde gevoelswaarde, als terug te 
vinden is in de Talmoed? 
Het belooft een zeer leerzame en spannende 
avond te worden, met diepgang en vast en 
zeker interessante nieuwe inzichten! 

Kosten €6 
incl. koffie/thee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding:  

rabbijnen Menno ten 
Brink & Ira Goldberg  

 

zondag 12 januari 2014  

10.15 - 16.30 uur 
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Relatie met een niet-
Joodse partner 
seminar  
 
“Ik ben Joods en mijn partner niet.” “Ik ben 
niet Joods, mijn partner wel.” 
In dit seminar krijgt u volop de gelegenheid 
om vrijuit met elkaar van gedachten te wis-
selen over de situatie van een ‘gemengde’ 
relatie. Welke vraagstukken doen zich voor? 
Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kun je je 
Jodendom vorm geven en welke rol kan elk 
van beide partners daarbij hebben? Hoe voed 
je je kinderen op? Krijgt een zoon wel of niet 
een brit mila en een dochter een zewed bat? 
Hoe vieren we Joodse en niet-Joodse feest-
dagen? Wat kan wel en wat kan niet met een 
huwelijk en met begraven? 

Kosten €20 
incl. lunch &  
koffie/thee 



Leraar:  

Michael Bloemendal  

 

 

Woensdagen 
 
22 januari, 5 & 19 febr.  
5 & 19 maart, 2 april 
2014  
 
20.00 - 22.00 uur 
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Talmoed-studie 
Rente, diefstal, oplichting en 
schaarste 
 
Er is geen onderwerp te bedenken waarover 
in de Talmoed niet al gediscussieerd werd. In 
2010 zette in Zwolle iemand een krat met 
volle flessen uit de winkel in de inlever-
machine voor het statiegeld. Is dit oplichting 
of diefstal? Wat is het verschil? In het 5e 
hoofdstuk van Traktaat Bawa Metsie’a 
worden deze vragen behandeld. En hoe zit 
het met een verdeling van middelen in tijden 
van schaarste? Als twee mensen in de 
woestijn zijn en er is drinken om één persoon 
te redden, welke keuze maak je dan? En is het 
rentepercentage aanpassen aan de kre-
dietwaardigheid van de lener niet ook een 
soort diefstal? 
Doe mee met deze Talmoed-studie en maak 
u op voor actuele discussies op het scherpst 
van de snede op basis van Talmoed.  

Kosten € 45 
incl. koffie/thee 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cursusleiders 

rabbijnen Menno ten 
Brink & Ira Goldberg  

 

Zondagen 

2, 9 &16 februari 2014 

10.15-12.15 uur 
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Met knikkende knieën: 
minhag LJG Amsterdam 

Gaat u met knikkende knieën naar sjoel, of 
staat u met knikkende knieën in sjoel, en zo 
ja, waarom en wanneer? Rabbijnen Menno ten 
Brink en Ira Goldberg zullen in drie bijeen-
komsten onder het motto ’Met knikkende 
knieën’ een cursus geven over het hoe en wat 
tijdens de sjoeldiensten. Deze cursus is 
laagdrempelig, kennis van Hebreeuws is niet 
noodzakelijk. Aan de hand van de sidoer 
zullen de verschillende minhagiem 
(gewoonten) worden besproken: wanneer 
gaat men staan, wanneer ‘knikken we met de 
knieën’, wanneer zeggen we ameen, hoe 
werken alle mitswot tijdens de diensten? We 
zullen deze ook oefenen. Daarnaast bekijken 
we hoe bepaalde keuzes zijn ontstaan. 
Kortom een leuke, leerzame en direct prak-
tisch toepasbare cursus, die de drempel naar 
de sjoeldiensten zal verlagen.  

Kosten €15 
incl. koffie/thee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding: 

rabbijn Menno ten Brink 
of rabbijn Ira Goldberg  

 

sjabbat 22 maart 2014  

10.00-12.00 uur 

 

 

 

Aanmelding (met het aan-
tal personen) is gewenst. 
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Q&A-sjabbatdienst 
Voor velen van ons is het best lastig een sjab-
batdienst te volgen. Het is al heel wat als je in 
de sidoer kunt bijhouden waar we zijn – en 
ook dat lukt niet iedereen. Laat staan dat we 
eraan toekomen echt te begrijpen wat er 
gebeurt: wanneer en waarom gaan we staan? 
En hoe werkt zo’n Toradienst, wie worden er 
opgeroepen, en wat moet je dan doen? 

In deze ‘vraag-en-antwoord-dienst’ krijgt u 
volop de gelegenheid uw vragen te stellen en 
zelf actief mee te doen door het uitvoeren 
van mitswot (taken) tijdens de dienst. 

De Q&A-dienst is een vervolg op de cursus 
‘Met knikkende knieën’, maar ook zonder dat 
u deze cursus hebt gevolgd, bent u van harte 
welkom. 

Gratis 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Leraren: 
rabbijn Menno ten Brink, 
Ron van der Wieken, 
Michael Bloemendal,  
rabbijn Ira Goldberg  
 

 
 
zondag 15 juni 2014  
10.00 uur - avond  
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De lern experience 
Een volle dag om  kennis te maken met vele 
vormen van lernen. We concentreren ons op 
de sidra van de week - Korach. Na een korte 
weekdienst beginnen we met het lernen van  
Tora en Tenach, net zoals op sjabbatochtend 
vóór de dienst. Daarna introduceren we 
chavroeta, een klassieke wijze van lernen. In 

tweetallen gaan we zoeken in aanbevolen lite-
ratuur en erover discussiëren. Na de lunch 
volgt eerst Talmoedstudie en vervolgens ver-
diepen we ons in de liberale rabbijnse com-
mentaren,  onze eigen responsa. Om ons 
hoofd even rust te gunnen en ook voor ons 
lichaam te zorgen gaan we een wandelingetje 
maken in het park om dan de dag af te sluiten 
met een gezamenlijke discussie, die tijdens 
het avondeten kan worden voortgezet. 
Kortom, het belooft een intensieve, in-
spirerende én gezellige dag te worden waar 
veel te leren valt van onze leraren! 

 
€ 50 incl. 
koosjere lunch 
& diner 
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Studiereis Elzas 
goede wijn behoeft geen krans! 
 
De Elzas, terecht vermaard om zijn wijnen en culinaire 
hoogstandjes, het idyllische landschap en de won-
derbaarlijke mix van Franse en Duitse cultuur, is minder 
bekend als één van de oudste en interessantste gebieden 
binnen Europa waar Joden zich vestigden. Reeds ten tijde 
van de Romeinen woonden er Joden in het gebied langs 
de Rijn en ook in de Middeleeuwen bestonden er vele 
gemeenten.  

Niet alleen in Straatsburg - waar zich heden ten dage nog 
een grote bruisende Joodse gemeenschap bevindt - maar 
ook in de meer landelijke gebieden vinden we talrijke 
sjoeltjes van eens bloeiende gemeenten. 
Het Studiecentrum gaat met de bus naar de Elzas in het 
voorjaar 2014. Voor alle details moet u nog even geduld 
hebben tot na de Hoge Feestdagen. Wist u dat er van 
bijna alle Elzasser gerechten een koosjere variant 
bestaat? Dit en nog veel meer informatie krijgt u te  
horen tijdens de informatiemiddag die we ruimschoots 
voor de reis zullen gaan houden. 
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Symposium PJ21 
 
Het Studiecentrum heeft een denktank ‘PJ21’, Pro-
gressief Jodendom in de 21e eeuw. De denktank 
denkt na over de vraag hoe onze LJG er in de 
komende eeuw uit moet of kan zien. 
Een groep gemeenteleden vormt de ‘broedende kip’ 
en puzzelt op deze vraag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij houden regelmatig studiebijeenkomsten. Het 
Levisson-instituut biedt inhoudelijke ondersteuning; 
het Studiecentrum draagt zorg voor de organisatie. 
Het Studiecentrum organiseert een symposium, 
waarin de vraag centraal staat:  
‘Hoe moet de LJG zich instellen op de moderne tijd?’ 
De denktank zal onderzochte thema's aan de ge-
meente voorleggen. U krijgt dan de kans om uw 
mening te geven en met elkaar in discussie te gaan.  



Kijk ook regelmatig op: www.ljgamsterdam.nl/nl/studiecentrum  

 

mmmmm  

 
 
 
 
Contactinformatie 
 
 
De cursussen en studiebijeenkomsten 
worden gehouden in de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam,  
Zuidelijke Wandelweg 41,  
1079 RK Amsterdam. 
 
 
Aanmelding is gewenst, bij voorkeur tot 2 weken voor aanvang. 
Bij deelname aan een cursus of studiebijeenkomst bent u het 
volledige deelnamebedrag verschuldigd. 
Voor vragen en aanmelding kunt u een bericht sturen naar:  
studiecentrumljg@gmail.com  
 
Overmaken van deelnamegeld: ABN-AMRO 44.77.51.476, ten 
name van L JG-Studiecentrum o.v.v. de naam van de cursus of 
studiebijeenkomst. 


