Studiereis LJG
Amsterdam naar
Emilia-Romagna

De studiereis vanuit LIG
Amsterdam ging eind oktober
naar de regio Emilia-Romagna

in Noord-Italié. Tweeé&ntwintig
deelnemers gingen mee op

deze reis om meer te weten te
komen over huidig en voormalig
Joods leven in het gebied tussen
Bologna, de hoofdstad van de
regio, en Parma.

“ WE begonnen met een wandeling
door Bologna, een prachtige stad
die wordt gekenmerkt door vele

antieke booggangen en historische torens die

soms flink uit het lood hangen. Na een bezoek
aan de synagoge wandelden we door het voor-
malige getto waar zich ook een Joods museum
bevindt over de geschiedenis van de Joden in

Italié”, schrijft deelnemer Sacha Lobatto.

De volgende dag stond een bezoek aan Ferrara

op het programma, maar eerst bezochten we

de uitgestrekte en lommerrijke Joodse begraaf-
plaats, waar ook Giorgio Bassani begraven ligt,
de schrijver van De Tuin van de Finzi-Contini’s.

Bassani’s boeken gelden als de belangrijkste

literaire werken die Italié heeft voortgebracht.

“Na een bezoek aan de synagoge bezochten we

het Joods museum, met een interessant over-

zicht van Joods leven in Noord-Italié vanaf de

Romeinse tijd tot en met de Sjoa”

Hierna ging de reis verder naar Modena, een

prachtige universiteitsstad in de Po-vallei

waar de Romaanse dom te bewonderen is en

natuurlijk bekend van de balsamicoazijn, Ferrari

en Luciano Pavarotti. Van hieruit bezochten

de deelnemers de indrukwekkende Joodse

begraafplaats in Reggio Emilia, de synagoge en

het voormalige getto.

“Op Sjabbatochtend woonden we een korte

dienst bij in de synagoge van Modena. Twee

deelnemers werden opgeroepen! De sjoel is een
prachtig onderhouden gebouw met twee iden-
tieke ingangen. Na de dienst was er een ont-
moeting met leden van de lokale kehilla, helaas
nog maar klein in aantal. In de middag gingen

Zijn er ook bijzondere activiteiten in uw sjoel geweest?
Schrijf een (kort) verslag en stuur uw foto’s voor

2 maart 2026 naar redactie joodsnu@gmail.com

Wilt u Joods Nu digitaal ontvangen? Stuur een mail
naar redactie.joodsnu@gmail.com

Museum-monument voor de gedeporteerden in Carpi

we naar Carpi, met een van de grootste pleinen
van Europa en het Holocaust museum. Indruk-
wekkend maar ook overweldigend?”

Op de laatste dag van de reis stond de stad
Parma op het programma met een mooi onder-
houden synagoge en vele fraaie gebouwen in
deze modern aandoende stad. “Bijzonder van
Parma is dat het als enige van de bezochte
steden nooit een getto heeft gekend. Met een
heerlijke lunch besloten we deze geslaagde reis
naar prachtige plaatsen in Noord-Italié, met
vooral sporen van Joods leven.”
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